
Protestantse Gemeente Aalden  
Dinsdag 24 december 2024, 21.30 uur 

Gezamenlijke Kerstnachtviering:                

Dixit Dominus  

“De Heer zei” 

Liturgische kleur: wit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De organist speelt kerstmuziek als opmaat naar de kerstnachtviering  

 

Voorbereiding              - De lichten worden gedoofd -  
 

We zingen: Lied 433: 1, 2, 4 en 5 ‘Kom tot ons de wereld wacht’ 

 
De vier adventskaarsen worden aangestoken  

(Ina Nijhoving steekt de kaarsen aan en Bertha Volders zegt de woorden) 

De 1e kaars, gaat branden 

Eerste kaars, jij krijgt van ons een vlam 

met daarbij de wens 

niet uit te waaien 

door de storm van deze tijd 

maar “Licht van Hoop” te zijn 

 

De 2e kaars, sluit zich aan 

Eerste kaars jij flakkert soms onrustig 

maar je krijgt versterking 

door het vuur van de tweede kaars 

om samen sterk te staan, 

om licht van hoop te blijven. 

 

De 3e kaars ontvlamt, het licht wordt sterker 

Derde kaars, jouw vlam laat zien 

licht te willen zijn 

voor ons die ook de hóóp niet opgeven 

en voor het “licht” blijven gaan 

 

De 4e kaars, bijna Kerst 

Vierde kaars, jij krijgt van ons een vlam 

om te branden tegen het donker in. 

Hoop en verwachting doen ons leven 

naar het licht toe. 



 

Marturia zingt: The soul of Christmas 

-Wij gaan staan, - 

 

De Kerstkaars wordt aangestoken.  (Ina Nijhoving, 

Bertha Volders zegt de woorden erbij) 

Vijfde kaars,  

jij geeft het Licht 

jij bent het Licht 

Licht uit Licht geboren. 

De cirkel is rond. 

 

Wij begroeten het hemels Licht met lied 482: 1 en 2 

‘Er is uit ’s werelds duister wolken 

 

- Wij gaan weer zitten. Het licht in de kerkzaal gaat aan -   

 

Welkom, door de diaken 

 

Bemoediging en groet: In het begin 

 

Wij zingen Gloria, lied 478: 1 en 4 ‘Komt, verwondert u hier, mensen,’ 

 

Gebed, bij de opening van de Bijbel  

 

De heilige Schrift: gesproken en gezongen 

 
Eerste lezing: Jesaja 8: 23b t/m 9: 6 (NBV 21) (Ine vd Spoel) 

  

Marturia zingt: Laat het anders zijn 

 

Evangelielezing: Lucas 2: 1 t/m 20  (NBV 21) ( Gilbert Mulder) 

 

Wij zingen: Lied 483: 1, 2 en 3 ‘Stille nacht, heilige nacht’ 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Antwoordlied: Lied 481: 1 en 3 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’. 

 

Gaven en gebeden 
 

Toelichting bij de gaven en mededelingen, door de diaken 

 

Inzameling van de gaven  

 

Gebeden 

Gebed over de gaven  

Stil gebed 

Onze Vader (gezamenlijk) 



 

Marturia zingt: ‘Halleluja’ 

Gedicht: Als ik God was, Bert Aalbers (Hilly Popken) 

 

als ik God was 

dan wist ik het wel… 

als ik God was  

zei de vrouw 

dan kwam ik met pracht en praal 

en zou ik in één keer alle honger stillen 

 

als ik God was 

zei de man 

dan kwam ik met macht en majesteit 

en trapte ik de hele wereld in elkaar 

 

als ik God was 

zei het kind 

zou er nooit meer iemand doodgaan 

en zou het altijd feest zijn 

 

als ik God was 

dan wist ik het wel! 

 

maar als God komt 

dan komt Hij… 

…in een kind 

klein en kwetsbaar 

 

God liggend in de kribbe  

is dat alles? 

en toch er is geen andere God en dat is onze redding! 

 

Zending en zegen 
 

Slotlied: Lied 487: 1, 2 en 3 ‘Eer zij God in onze dagen,’  

 

Zegen met gezongen Amen 

 

Uitleidende orgelmuziek 

-Wij wensen elkaar een gezegende en goed kerst- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liederen voor samenzang, mogelijk buiten:  

Lied 486: Midden in de winternacht 

Ere zij God 

Daarna chocomelk en/of gluh-wein 


